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MARX ZENDT
ZIJN DOCHTERS UIT

The Marx Sisters is geen
historisch portret van Karl
Marx. Tg STAN en De KOE
tonen via Marx’ dochters
welke schade de man op
het thuisfront aanrichtte.
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THE MARX SISTERS

6, 7 en 8/11, Kaaistudio's,
Brussel, daarna op tournee.
www.stan.be

en www.dekoe.be

Londen, 25 augustus 1889. Karl
Marx, echtgenote Jenny en vijf
van hun kinderen zijn inmid-
dels overleden. Tussy (Sara De
Roo) zal zo dadelijk in Hyde
Park een grote menigte toespre-
ken. Ze wordt op het podium
geflankeerd door haar man
Edward Aveling (Willem de
Wolf). Ergens tussen het
publiek staat de oudste dochter
Laura (Natali Broods) zich
blauw te ergeren aan haar zus.
Tussy, rebels en strak in de leer,

nam de fakkel van haar vader
over. Laura staat helemaal
anders in het leven, en heeft lak
aan de rode retoriek die hun
familie geen brood maar
armoede bracht.

Vuile familiewas

Via hun beleefd gekibbel of gif-
tige discussies over de vuile
familiewas en het nalaten-
schap, bouwt The Marx Sisters
aan een persoonlijk portret van
de zussen. Tegelijk geven de
acteurs informatie over de ont-
staansgeschiedenis van het
stuk en maken het publiek dui-
delijk dat een historisch nauw-
keurige reconstructie niet de
opzetis. In hun spel creéren de

acteurs, trouw aan de huisstijl
van De KOE en STAN, net een
kritische afstand tot hun perso-
nages. Als toeschouwers getui-
gen ze openhartig over hun
eigen twijfels, gedrevenheid of
gebrek aan engagement. Dit
perspectief van ‘we zijn niet wie
we spelen’ en de badinerende
toon zorgt voor luchtigheid. Als
de zussen dan toch het ideologi-
sche register bespelen, neigen
de dialogen wel naar een zwaar
op de hand liggend discours.
Ook wie niet van de linkse
kerkis, zal van The Marx Sisters
genieten. Het acteertalent en
het naturel van Broods en De
Roo brengen de tragiek van het
zussenduo echt tot leven.

ELEKTRA STRAALT NIET

Elektra — letterlijk: ‘de stralende’
— vindt geen evenwicht tussen
een doorgedreven presentatie
en tekst. Regisseur Julie Van den
Berghe wil scoren met buiten-
sporigheden, en dat ten koste
van de impact van het hele stuk.

Nieuwe bewerking klassieke tragedie
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NTGent & het Nationale Toneel
www.ntgent.be

Elektra is reeds door vele handen
gegaan. De tragische figuur inspi-
reerde zowel schrijvers uit de oudheid
(Aeschylos, Euripides, Sophocles,
Seneca) als moderner werk (O'Neill,
Sartre, Claus). Ze blijft een aantrekke-
lijk personage voor wie universele the-
ma’ als bloedwraak, jaloezie en
moord wil aansnijden.

Hetverhaal is eenvoudig. Als de
mooie Helena, vrouw van Menelaos,
door de Trojaan Paris wordt
geschaakt, kan Agamemnon ditals
koning van de Grieken en broer van
Menelaos niet zo laten. In de haven lig-
gen honderden schepen klaar om een
strafexpeditie te ondernemen. Alleen
is er geen zuchtje wind. In ruil voor
gunstige winden offert Agamemnon
zijn dochter Ifigeneia aan de goden.
Haar moeder Klytaimnestra zint op
wraak, en krijgt de kans jaren later als
haar echtgenoot als overwinnaar uit
de oorlog terugkeert. Agamemnon en
zijn minnares Kassandra worden
gedood. Dochter Elektra en zoon

Orestes wreken zich op hun beurt op
hun moeder.

Met dit gegeven ging Bernard
Dewulf aan de slag. Zijn tekst is een
taalparel en een feest voor de acteurs.
De talig sterke bewerking komt ten
volle tot haar recht in de openings-
scene waarin de plechtstatige woor-
den in de imposante zuilengalerij
weergalmen. Subtiel zijn de hijgende
trompet en accordeon die de vermale-
dijde winden oproepen, vertederend
de naiviteit van de kinderstemmen die
iedereen negeert. De acteurs spreken
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Wilde-
meersch
als Elektra:
hormonen-
tiener
zinnend
op wraak.
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door microfoons, en die afstandelijk-
heid expliciteren het onafwendbare
noodlot.

Uit die strakke kadrering en ingeto-
gen, intimistische sfeer wordt in de
volgende scenes de bodem weggesla-
gen. Een complete stijlbreuk brengt
een kakofonie die de Trojaanse oorlog
evoceert. Elektra lijdt aan convulsies,
mensen schreeuwen door elkaar.

De acteurs zingen ‘It's a long way to
Tipperary’, een moeizame poging om
de relevantie voor de 20ste eeuw

op te roepen. Nog meer vermoeiende
ongein: de scéne met een bombardon
die als circusact tot in den treure wordt
volgehouden.

De karaktertekening van sommige
personages ligt moeilijk. Moordenaar
Aigisthos (Servé Hermans), minnaar
van Klytaimnestra, verwijfd heupwie-
gend? Tot daar. Maar Elektra (Lien
Wildemeersch) als half hoerige hor-
monentiener in smartieskleurtjes en
vol tergend puberale aanstellerij?

Eenmaal de razende karavaan aan
spitsvondigheden de revue gepasseerd
is, krijgen de acteurs van de regisseur
(Julie Van den Berghe) de tekst weer in
handen en volgen een aantal sterke
scénes. Ondanks de krachtige tekst en
het talent op de scéne, kan deze
Elektra, mede door de haast onbedaar-
lijke aandrang van de regisseur om
met effecten uit te pakken, haar naam
niet waarmaken.




