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Geen andere toneelauteur is er zo goed in om de vorming van gedachten in kaart te brengen als Willem de Wolf. Zijn teksten
lezen vaak als een rechtstreeks kijkje in een onrustig hoofd: er ontvouwt zich een reeks ideeën, die vervolgens weer worden
tegengesproken, aangepast en opnieuw gelanceerd. De personages van De Wolf zijn net zozeer met zichzelf in gesprek als met
elkaar en met het publiek. De schrijver toont het denken in zowel zijn schoonheid als zijn ijdelheid, de rede zowel als een middel om
dichter bij de waarheid te komen als een stroeve bureaucratie die het de denker onmogelijk maakt om tot handelen over te gaan.In
de nieuwe tekst The courage to be disliked is dat denken zelfs gereduceerd tot middel om de totale verveling op afstand te houden.
Het hoofdpersonage, een puissant rijke vrouw van begin veertig, heeft een fascinatie voor de ‘mismaaktheid’ die in haar beschermde
bestaan voor haar verborgen blijft: de wereld van extreme armoede, drugsverslaving, prostitutie en dakloosheid. Alles dat afwijkt
van de norm van haar gladgestreken omgeving heeft haar interesse, en ze constateert bij zichzelf een gelijktijdige neiging om zowel
te kijken als weg te kijken. Waar eindigt immers oprechte nieuwsgierigheid en begint voyeuristische exploitatie?De Wolf weet in de
toonzetting vrij exact een ondraaglijke lichtheid te treffen. De vrouw slaat alles van een afstand gade en is in haar vermogensbubbel
losgezongen van de wereld die ze observeert. Haar omschrijvingen zijn gedetailleerd, bijna poëtisch; ze geniet van de treffendheid van
haar bewoordingen, die ze regelmatig deelt met een al even rijke vriendin. Ze zijn trots op hun bewustzijn van hun eigen privileges,
dat ze betitelen als een „excessief inconsequent schuldgevoel”, want „de dingen blijven zoals ze zijn/ dat is nu eenmaal zo”.In die
combinatie van een prachtig geformuleerd moreel zelfbewustzijn en een gebrek aan radicale actie schuilt ook zelfkritiek van de
schrijver/kunstenaar. De Wolf worstelt al langer met dit gegeven: op de eerste pagina van zijn eerdere tekst ForsterHuberHeyne
(die hij samen met Rebekka de Wit schreef) mijmert een van de personages: „Wat als men ons zelfonderzoek een zogenaamd
zelfonderzoek begint te vinden?” Apocalyptisch geweldDe onmacht en zelfs de mogelijke medeplichtigheid van politiek geëngageerde
kunst wordt later in The courage to be disliked explicieter gemaakt, als de vrouw haar artistieke uitstapjes omschrijft als „compensatie-
evenementen/ goedmaak-bijeenkomsten/ het zijn/ gelegenheden die onschadelijk maken/ wat ons/ de bevoorrechten/ bedreigt:/ het
geweld”. Ze koopt kunst „ter vereffening” omdat dat geweld in het kunstwerk „tegelijk [wordt] losgelaten en bezworen”. Wat, lijkt De
Wolf te vragen, als we met al onze maatschappijkritiek slechts de bestaande verhoudingen bestendigen, door als aflaat voor onze
eigen privileges dienst te doen?De angst voor apocalyptisch geweld lijkt namelijk het enige dat de vrouw echt nog weet te raken.
Ze lijkt er zelfs een pervers verlangen naar te hebben. De stiekeme, schuldbewuste doodsdrift van de superrijken, die ook de kop
opsteekt in de onverklaarde zelfmoord van de vader van het hoofdpersonage, is het enige teken van romantisch moralisme dat De
Wolf zichzelf toestaat in het verder vlijmscherpe The courage to be disliked. Radicaal laat de schrijver zien dat er geen praktisch
verschil bestaat tussen kapitalisme met of zonder schuldgevoel, en dat „elke poging daar reliëf in aan te brengen […] pathetisch
[is]”.Willem de Wolf, The courage to be disliked, uitgeverij IT&FB, itfb.nl. Binnenkort verkrijgbaar bij De Nieuwe Toneelbibliotheek.
Vanaf 3/4 gespeeld door Compagnie de KOE (livestream). de dingen blijven zoals ze zijn/ dat is nu eenmaal zoToneelteksten recent
verschenenIn de monoloog Rail rat laat Tim Linde een spoorwerker aan het woord die zijn draai in het leven maar niet kan vinden.
In korte, snedige taal vol fijne neologismen zet hij een scherpe, tragikomische karaktertekening neer.De hokje van Dunya Khayame
is een hilarische en pijnlijke satire over de manier waarop nieuwsmedia stereotypes over minderheden en vrouwen herbevestigen,
waardoor een Marokkaans-Nederlandse broer en zus zich gedwongen zien om het spelletje mee te spelen.Erik Snel schreef met Don’t
fuck with Artemis een vlotte en moderne bewerking van de eerste twee delen van de Oresteia, die vanwege de bijtende dialogen en
verschrikkelijke hoofdpersonages sterk doet denken aan de tv-serie Succession.39273076.pdf

Willem de Wolf, The courage to be disliked, uitgeverij IT&FB, itfb.nl. Binnenkort verkrijgbaar bij De Nieuwe Toneelbibliotheek. Vanaf 3/4
gespeeld door Compagnie de KOE (livestream).
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